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Klepredactie te bereiken via 

e-mail adres Klepredactie: 

mailklep@planet.nl 

Bankrek.nr. NL10RBRB069.53.03.031 

 
REDACTIE 

Han Blok              Tel.: 542580 

Jan Herckenrath Tel.: 541395 

Henny de Wildt              Tel.: 542366 

Toos Kistemaker Tel.: 542285 

 
VOORZITTER 
Han Blok  Tel.: 542580 

 

OVERIGE MEDEWERKERS 

Adrie Wiegers             Tel.: 541620 

Annie Vleming             Tel.: 541735 

Leida Bernts             Tel.: 542167 

Elly Basten             Tel.: 541914 

Henk Fleuren             Tel : 541505 

Math Ahout             Tel : 542167 

Edward Paymans         Tel : 540505  

Marian Groenen           Tel : 541638 
 
CONTACTPERSOON BEDRIJVEN 
ADVERTEERDERS 
Leida Bernts                  Tel. 542167 

 
BEZORGER VAN DE KLEP 

Rinie Verwaayen Tel.: 542153 

 

 

 

Wat is de Klep? 

 

De Klep is een blad van en voor inwoners van 

Horssen. De redactie heeft zich tot doel gesteld 

een goed leefklimaat in Horssen te bevorderen 

door: te informeren, kritiseren, publiceren en 

amuseren. De Klep verschijnt tweewekelijks en 

wordt gratis aan huis bezorgd. 

Abonnementsgeld wordt niet in rekening 

gebracht. Ter bestrijding van de kosten wordt er 

jaarlijks een acceptgirokaart gezonden, 

waarmee een bijdrage kan worden gegeven 

naar eigen goeddunken. 

Verdere inkomsten komen uit advertenties.  

Een hele pagina adverteren kost   € 18,50 

Een halve pagina adverteren kost €   9,50 

Het verschuldigde bedrag wordt door  

Leida Bernts geïnd. 

Kleppertjes zijn kosteloos. 

 

 

TE PUBLICEREN STUKKEN KUNNEN WORDEN AANGELEVERD OF GEDEPONEERD IN 

ONZE BRIEVENBUS: Kerkpad 9b  

OF VIA E-MAIL OP: mailklep@planet.nl 

Kopij voor de volgende Klep gaarne inleveren uiterlijk: 

Maandag 6 juli vóór 18.00 uur voor de Klep van 8 juli 2020 

Maandag 24 augustus  vóór 18.00 uur voor de Klep van 26 augustus 2020 

 

DOKTERSDIENSTEN 

Huisartsendienst Nijmegen en omstreken  Huisartsenpraktijk  Gerrits 

Tel.: 0900-8880                Tel.: 0487-541390 

 € 0,10 per minuut 

Thuiszorg: Buurtzorg West Maas en Waal  06-22920031 

(24 uur per dag bereikbaar) 

 

OVERIG DRUKWERK 
Dorpskrant De Klep verzorgt ook al uw drukwerk. Heeft u vragen over de aanwezige mogelijkheden, 

informeer dan bij Hans Bernts. 

U krijgt dan een vrijblijvende prijsopgave. Telefoonnummer: 06-23466896 

  

mailto:mailklep@planet.nl
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    Horssen   

    Activiteiten- en Festiviteiten  

    Kalender 2020 
 

      

     JUNI 

22 Inleveren kopij Klep 

26 en 27 Lege flessenactie Kids Town 

 

     JULI 

6 Inleveren kopij laatste Klep voor vakantie 

11 Ophalen oud papier 
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Informatie Dorpslijst Horssen  
 

Centrumvisie 

Even ter herinnering, in het najaar van 
2016 heeft Dorpslijst het initiatief 
genomen om een centrumvisie op te stellen voor Horssen. Argumenten 
voor de centrumvisie waren:  
 

Verbeteren verkeersveiligheid(gevoel) 
De Rijdt nodigt door materiaalgebruik en profielbreedte uit tot hard 
rijden. Dit levert onveilige situaties op. Uit een enquête die in 2017 door 
de Dorslijst Horssen 2017 is gehouden, blijkt dat diverse inwoners van 
de Rijdt vinden dat er te hard wordt gereden.  
 

Verbeteren parkeersituatie 
Daarnaast is er op drukke avonden in het Dorpshuis soms sprake van 
parkeerchaos langs de Rijdt. Er worden veel auto’s op een willekeurige 
plaats geparkeerd, wat tot onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties leidt.  
 

Centrale ontmoetingsplek. 
Met het wegvallen van het Coppes-terrein beschikken we niet meer 
over een plek voor evenementen. Het vergroten en anders inrichten van 
het dorpshuisplein zou deze rol kunnen gaan overnemen. Dit biedt 
tevens extra kansen voor het dorpshuis in hun exploitatie, denk hierbij 
aan het creëren van een terras. Afgelopen weekend konden we al 
genieten van een voorproefje. 
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Verfraaiing en vergroening van de Rijdt. 
De Rijdt als hoofdstraat van Horssen heeft een saaie uitstraling. Dit 
komt door de materiaalkeuze (asfalt, grijze tegels of betonklinkers) 
maar ook door het ontbreken van groen en sfeervolle verlichting. 

Verfraaiing zal meer uitnodigen tot een wandeling naar het Dorpshuis. 

 

Verkeersluwer maken van de Rijdt. 
Doorgaand verkeer uit het zuiden verkiest vaak de Rijdt als doorgaande 
weg naar Druten, boven de Sportlaan en Bredestraat. Met het 
aanpassen van de Rijdt kan de situatie ontstaan dat doorgaand verkeer 
de Sportlaan/Bredestraat kiest als doorgaande route. Ook deze straten 
worden meegenomen in de uitwerking van de visie. 

 

In 2017 en 2018 is een conceptvisie opgesteld en deze is nu ruim een 
jaar geleden aan de inwoners van Horssen gepresenteerd, tijdens een 
bijeenkomst is De Horst. De opmerkingen en kanttekeningen die 
inwoners hebben gemaakt zijn bekeken en verwerkt.  
Deze week beslist de gemeenteraad over de visie.  
 

Natuurlijk zijn we als Dorpslijst blij dat de visievorming eindelijk wordt 
afgerond en het plan verder kan naar de uitvoeringsfase, maar we 
hebben toch ook wel enkele kanttekeningen: 



6 

 

 Er mag wel wat meer vaart in het project komen; 4 jaar voor 
visievorming is natuurlijk wel erg lang. 

 Hoewel misschien niet direct van invloed op de visie, er zijn wel wat 
dingen veranderd of gaan nog veranderen. Denk hierbij aan de 
bouwprojecten aan de Rijdt 52-56 (Van Dijk) en het Coppesterrein. 
Dit zal leiden tot meer verkeer en parkeren aan de Rijdt. Deze 
plannen moeten wel meegenomen worden in de ontwikkelfase. 

 De aankoop van het pand Rijdt 63, zorgt ervoor dat er een 
parkeergelegenheid voor het Dorpshuis kan worden gecreëerd. 
Hierdoor is er minder parkeren langs de Rijdt en op het Dorpsplein 
nodig. Hierdoor kan een mooier plein worden gemaakt met misschien 
wel een permanent terras. 

 Verder vinden we het belangrijk dat, naast de projectgroep, alle 
belanghebbenden bij het maken van de plannen worden betrokken, 
zoals de omwonenden en het Dorpshuisbestuur. 
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord. 
 

Gérard de Wildt (06-36258297 of g.dewildt15a@gmail.com ) 

mailto:g.dewildt15a@gmail.com
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Inschrijving Kidstown 2020 (vóór 1 juli 2020) 

Kidstown 2020 vindt plaats op donderdag 20 augustus en is voor kinderen van de 

Octopus die naar groep 3 of hoger gaan + schoolverlaters 

Gegevens kind(eren) 

Achternaam:  ..…..…………………………………………………………………………. 

Adres:   …….…………………………………………………………………………. 

 

 Kind 1 Kind 2 Kind 3 

Voornaam    

J/M    

Geboortedatum    

Gaat naar groep    

 

Gegevens contactouder 1 

Naam:   .……………………………………………..……………………………….. 

E-mail:   .........……………………………………………..……………………….. 

Telefoon (bereikbaar tijdens Kidstown): ………………………………………............. 

 

Gegevens contactouder 2 (optioneel) 

Naam:   ………….…………………………………………………………………….. 

E-mail:   ………….………………….…..…………………………………………….. 

Telefoon (bereikbaar tijdens Kidstown): .……..…………………………………………… 

 

O    Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy Kidstown (indien voorgaande jaren niet 
ontvangen op te vragen via onderstaand mailadres) 

O    Ik zorg dat mijn kind binnen 15 minuten opgehaald kan worden in geval van 
calamiteiten 

Zonder accoord op 2 bovenstaande punten is deelname niet mogelijk 

Mail dit formulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2020 naar kidstown6631@gmail.com (nb. 
foto mag ook) 

 

mailto:kidstown6631@gmail.com
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Black lives matter 

Repper kijkt deze ene keer even iets verder: Na de publieke lynchpartij van George Floyd, braken 
er in Uncle Sam rellen uit. Aangewakkerd door jarenlange onderdruk-king, discriminatie en 
ophitsend gebral van hun hun grote leider, sloeg de vlam in de pan in de grote steden van deze 
grootste ‘democratie’ op aarde; Land of the Free! 

 

En natuurlijk, daar kon je op wachten, die vlam stak de Grote oceaan over en kreeg ook hier 
voldoende brandstof om ook in Europa van klein bermbrandje, tot uitslaande branden uit te 
groeien in de Europese hoofdsteden. Vaak met letterlijk veel branden, geweld en plunderingen. 
Ook in Nederland lieten demonstranten zich zelfs niet door Corona tegenhouden en werd er op 
tweede Pinksterdag een grote demonstratie op de dam gehouden. Burgermoeder Fem stond 
daar, als vanouds stoer, zonder mondkapje, met button, tussen de demonstranten, hetgeen 
haar bijna haar politieke hoofd kostte. Maar daar wil ik het hier niet over wil hebben. Want of zij 
nou geschikt is als burgermoeder of niet, iedereen heeft recht op een eigen mening. 

 

Voordat u verder leest, laat ik eerst iets klip en klaar duidelijk maken. Amerika is geen 
democratie! Ik weet niet of de Trias Politica u iets zegt ? Zal het even in het heel kort uitleggen. 
In democratieën, is de macht van het volk verdeeld onder, de wetgevende (politiek), 
uitvoerende (OM) en rechtsprekende machten. Dit moet er voor zorgen dat ik, Klepper met de 
korte achternaam, hetzelfde behandeld word als bijvoorbeeld Sjakie Boekhoorn, verwend 
zoontje van een willekeurige ex-Hema-eigenaar.   

 

Hier in Nederland en in bijna alle ontwikkelde landen om ons heen, worden de partijen gekozen 
waaruit dan een regering wordt gevormd. Benoemingen van burgemeesters, officieren van 
justitie en rechters worden, door de regering en/of de departementen, voorgekookt en 
voorgedragen aan de betreffende gemeente of instantie waar die persoon zal gaan werken. En 
de koning, ons staatshoofd ? Nou die hoeft alleen te tekenen bij het kruisje zodat het een 
benoeming, door de Kroon betreft. Ook onze Fem is benoemd door de Kroon. Maar wij weten 
dus wel beter. 

 

En daar gaat het fout bij die Rednecks, daarginds over de grote plas. Daar koop je macht ! Dat 
begint bij het presidentschap, senatorschap, het OM, sheriffs (jawel, die heb je daar en niet 
alleen in Tombstone), etc. Die worden wel gekozen maar, wie bepaalt wie een bepaalde functie 
krijgt, de stemmer ? Nee, geld. Geld is het enige waar het in Amerika om draait. Als je voldoende 
geld hebt dan koop je bijvoorbeeld het presidentschap. En als je dat bent, dan sta je daar boven 
de wet. Dan mag je aanranden, liegen, bedriegen, opruien, discrimineren, familie benoemen, 
corrupte en ‘lossehandjes’-vriendjes benoemen tot opperrechter. Alles mag en alles kan, zolang 
je maar een bijbel bij de hand hebt. Deze nachtmerrie wordt de Amerikaanse droom genoemd. 
In dat Amerika, daar is nu dus de pleuris uitgebroken. Na die lynchpartij, en zo zijn er nog 
tientallen, vastgelegd op film, die nooit tot vervolging van de betreffende politiebeambten heeft 
geleid, is de zwarte bevolking in opstand gekomen. Dit is misschien wel de grootste 
demonstratie voor gelijke rechten sinds M.L. King zíjn droom had. De mensen willen 
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gerechtigheid. Veilig over straat kunnen lopen zodat je niet acht keer in je rug wordt geschoten 
omdat je niet wist dat die politieagent jou bedoelde toen ie schreeuwde dat je op je buik moest 
gaan liggen met je armen en benen gespreid terwijl je met oortjes in aan een ijsje liep te likken. 
En, dat zo’n agent, meestal blank trouwens, daar dan niet mee wegkomt.  

Zoals gezegd, ook hier in Europa zijn er solidariteitsdemonstraties. Ben ik het helemaal mee 
eens. Er moet wat veranderen!  

 

Maar, kun je daarin doorslaan? Ik vind van wel. Ten eerste keur ik die plunderingen van winkels, 
geweld tegen politie en het vernielen van gemeenschapsgoederen af. En nu lijkt er een tweede 
manier van demonstreren aan te komen; het van de sokkel trekken van beelden van historische 
figuren. Figuren die, in dat tijdsbeeld, in die tijd, belangrijk waren voor de welvaart, de opbouw 
en verdediging van dat land. Figuren die al meer dan twee- driehonderd jaar dood zijn. Zeker, er 
zitten figuren tussen die niet zuiver op de graat waren. Zich bijvoorbeeld met slavenhandel bezig 
hielden. Maar denk wel, dat was toen! Zelfs Piet Heyn, ons aller zeeheld, bijna 400 jaar dood. 
Opgeklommen van galeislaaf (!) en kapitein van de WIC, tot admiraal van de Hollandse Staten. 
Zijn standbeeld wordt besmeurt.  

Je kunt dan wel iedereen van wie jij vindt die een discutabele cv heeft van zijn sokkel trekken 
maar, tot hoever ga je terug, en wie bepaalt dat ?  

 

Moeten we dat allemaal uitwissen, doen of deze mensen nooit bestaan hebben? Dan kunnen 
we de beelden en schilderijen van Maurits van Oranje, tweede zoon van onze Vader des 
vaderlands ook wel vernietigen en onze koning voor het gerecht slepen omdat zijn 
betoveroverover……..grootvader, Van Oldenbarnevelt liet opknopen. 

 

Waar de demonstranten nu mee bezig zijn is de ‘tweede beeldenstorm en boekverbranding’. 
Eén persoon of groep bepaalt, ondemocratisch wat de rest van de bevolking wel of niet mag 
zien of lezen. Waar heb ik dit vaker gezien ? 

En wat nog erger is, wanneer je niet voor hen bent dan ben je tegen en dus een racist! Als we 
deze redenering en acties eens doortrekken naar andere landen hoe zou Rome er dan uitzien. 
Want die Romeinse pausen en keizers waren ook geen lieverdjes. Laten we eens beginnen met 
alle beelden, kunstwerken en kerken te vernietigen. Want met welk geld zijn die bekostigd ? En 
dit kunnen we wel doortrekken naar alle Europese landen, niet ? Er zijn in die tijd wat aflaten 
verkocht! 

En wat te denken van die oorlogszuchtige Engelsen en Spanjaarden ? Boycotten ! 

Dat alles lijkt mij een grote vergissing. Van het verleden moeten we leren, het is een onderdeel 
van ons bestaan en hoe wij zijn. En willen we veranderingen ? We hebben geen 
tijdmachine waarmee we ‘Back tot he future’ kunnen zodat we veranderingen in 
de geschiedenis kunnen aanbrengen. Wil je veranderingen dan moet je zorgen dat 
geen narcistische, egocentrische, psychisch gestoorde malloot de baas wordt in je 
land en het juiste hokje rood maakt wanneer je in de stembus staat.  

           Repper 
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Ooievaar, Klepperaar, zeg me eens wat zing je daar?  

 
Toen ik op de bewaarschool zat leerde ik natuurlijk net als alle andere 

peuters ook liedjes zingen. Een van de leukste vond ik dat wat de titel is van 

dit Klepstukje.  Mysterieus vond ik wat die mij onbekende vogel -hij kwam 

niet voor in het Sittardse waar ik in opgroeide-  te klepperen had. Was hij de 

aartsvader van de oprichter van onze dorpskrant?  Ja, denk ik achteraf. Als 

misdienaartje heb ik destijds ook heel wat afgeklepperd. Met een ratelaar. In 

de kerk tijdens de vastentijd vooraf aan Pasen. Dan mocht er niet gescheld 

worden. De communie werd door ons misdienaartjes aangekondigd middels 

het geklepper van de houten ratelaar.  Een soort klepperaar. Jongens en 

meisjes, wie van jullie weet nog wat dat is?  Ik durf te zeggen: niemand. Zo 

lang geleden, voorbij.   

Maar, al wat jaren terug, heb ik eindelijk eens de uiver, want zo heet de 

ooievaar ook, horen klepperen. In een tamelijk ongerept drassig 

laaglandgebied in de Elzas, niet ver van de machtige grensrivier de Rijn. Wat 

klonk dat grappig, klikklak achtig. En wat een mooie vogel. Gelukkig sinds 

enkele jaren ook in onze streek weer terug van weggeweest.  Net als de 

zilverreiger. Wat een feest! Nu nog de kwartels en de patrijzen terug. Is 

moeilijk.  Maar met steun van z'n allen, boeren voorop, gaat dat weer lukken.  

Weg met roekeloos en duur onkruiden spuiten. Weer hazen, muizen en 

kievitten kans van leven geven. Dus ook vlinders, motten, bijen, en die 

prachtige zwanebloemen in sloten naast plompen. Pinksterbloemen en 

madelieven: help ons die weer terug te laten komen, zij en wij verdienen het!  

Ik ben een geboren landmannetje, ter wereld gebracht op een prachtige 

mergelboerderij ten zuiden van Mestreech al waar nog steeds bekoorlijke 

natuur en akkerbouw te bewonderen valt. Wie van ons kent de kostelijke 

koolsoort 'Sjelk', vanouds aangeplant in zuidelijke akkergrond van 

Mestreech? Heerlijkst! Wie van ons proefde ooit de sappige prei van 

diezelfde zuidelijke vruchtbare gronden, bemest, ik geef het toe, met de rijke 

rioolmest , stront, kortgezegd, van de riolen van de stadse 

Mestreechteneren?  

Langst leve de kringloop, waar ik zelf ook graag deel van uitmaak. 

Niemand is uniek, Ieder en elk iets kan overgaan in een nieuw leven, 

tot meerdere glorie van het daarop volgende, niet dan?  

Piet Vos  
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‘Parijs maakt een heuse fietsrevolutie mee’ 

Met toestemming van NRC redactie en de auteur Gert 

van Langendonc, nemen we onderstaand artikel van 

3 juni over onze Horssenaar in Parijs op  

(Zie voor origineel: nrc.nl/nieuws/2020/06/03)   

 

 

Nederlander Stein van Oosteren probeert al 
jaren de Parijzenaars op de fiets te krijgen. 
Door de coronacrisis is dat doel ineens een 
stuk dichterbij gekomen. 

Nieuwe fietspaden in Parijs. Foto Christophe Ena/AP 

 

Hij gaat het fietsen op zijn 
grondgebied verbieden, zegt 
burgemeester Laurent Vastel van 
Fontenay-aux-Roses. „Het moet hier 
gedaan zijn met die Hollandse 
toestanden.” 

De burgemeester maakt een grapje. 
Het is zijn manier om gedag te 
zeggen tegen Stein van Oosteren, 
47, een Nederlandse inwoner van 
Fontenay-aux-Roses, een zuidelijke 
buitenwijk van Parijs. Van Oosteren 
heeft zijn levenswerk gemaakt van 
het promoten van fietsen in en rond 
de Franse hoofdstad. Op deze 

zonnige dag, kort na de eerste versoepeling van de lockdown, lijkt zijn droom van 
Parijs-fietsstad dichterbij dan ooit. Sinds de coronacrisis heeft plotseling iedereen 
het over de fiets als een toekomstige oplossing voor verkeersproblemen. 

„Het coronavirus is een accelerator geweest”, zegt Van Oosteren, in het dagelijkse 
leven lid van de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij VN-organisatie 
Unesco. „Maar er was al het besef dat het anders moest: de hele Parijse regio is 
dichtgeslibd. Je kunt het openbaar vervoer niet oneindig uitbreiden.” 

De fietstocht hierheen vanuit Parijs verliep verrassend vlot. Vanaf station 
Montparnasse rijd je eerst over een stukje heuse fietssnelweg, om dan aansluiting 
te vinden op de Coulée Verte, een veertien kilometer lang gemengd fiets- en 
wandelpad. Die Coulée Verte was de reden waarom Van Oosteren na zo’n twintig 
jaar in Parijs enkele jaren geleden naar Fontenay-aux-Roses verhuisde. „Mijn 
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vrouw wilde buiten Parijs gaan wonen om meer ruimte te hebben. Ik had één 
voorwaarde: ik wilde met de fiets naar het werk kunnen”, zegt hij gezeten op een 
bankje op het plein voor het gemeentehuis. „Maar vergis je niet: de Coulée Verte is 
de uitzondering. De Parijse buitensteden zijn een hel voor de fietser.” 

Hier om de hoek, in het nu gesloten café Colibri , leverde Van Oosteren naar eigen 
zeggen zijn grootste bijdrage aan het fietsen in Parijs. „Ik had in 2017 de vereniging 
FARàVelo opgericht om hier lokaal het fietsen te promoten. Ik zag dat heel veel 
mensen bezig waren met het fietsen rond Parijs, maar dat iedereen zich 
concentreerde op de eigen gemeente. Dus heb ik mijn diplomatieke ervaring 
gebruikt om die mensen samen te brengen.” 

Fiets als transportmiddel 

Uit die vergadering kwam het Collectif Vélo Île-de-France voort, waarvan Van 
Oosteren nu woordvoerder is. In januari dit jaar kwam het collectief met een 
ambitieus plan: de RER-V, een netwerk van 360 kilometer fietspaden rond Parijs, 
geënt op het bestaande regionale treinnetwerk RER. 

„We hebben er bewust voor gekozen ons netwerk dezelfde vorm te geven als de 
RER, met hetzelfde aantal lijnen, kleuren en cijfers, en net iets andere routes. We 
wilden zo duidelijk maken dat de fiets een transportmiddel is en niet alleen 
recreatief, zoals veel mensen de fiets hier nog zien.” 

De timing had niet beter gekund. In de eerste maanden van dit jaar gingen veel 
Parijzenaars noodgedwongen op de fiets vanwege de aanhoudende stakingen in 
het openbaar vervoer. Vervolgens kwam de coronacrisis. 

De autoriteiten in Parijs en elders stonden voor een ongekende uitdaging: hoe 
voorkom je dat de wegen opnieuw dichtslibben, als je tegelijkertijd om 
gezondheidsredenen het gebruik van het openbaar vervoer moet ontmoedigen? 
Het antwoord bleek: de fiets. „In één klap zijn hele rijstroken voor de fiets 
vrijgemaakt”, zegt Van Oosteren. „Zelfs de brug over de Seine van Parijs naar La 
Défense, de grootste zakenwijk van Europa, werd ineens fietsbaar. Het is een 
heuse fietsrevolutie.” 
De geesten waren al aan het rijpen vóór de crisis. Burgemeester Annie Hidalgo van 

Parijs had in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart 
de Vélopolitain voorgesteld; een plan voor 
een netwerk van 170 kilometer aan 
fietspaden in Parijs ‘intra muros’, binnen 
de ringweg. Dat plan is geënt op het 
bestaande metroplan, de Métropolitain. 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/in-europa-gaat-men-na-corona-op-de-fiets-door-de-stad-a3997641
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Kruispunten een ramp 

Hidalgo’s plan werd in het kader van de versoepeling van de lockdown versneld 
uitgevoerd, met tijdelijke wegaanduidingen. Hidalgo, die al langer bekendstaat als 
‘anti-auto’, nam ook een symbolische maatregel. De beroemde Rue de Rivoli, die 
langs het Louvre loopt, is nu een fietssnelweg in twee richtingen met nog slechts 
één rijstrook voor taxi’s en bussen in één richting. Natuurlijk is er ook tegenstand: 
de belangengroepering van automobilisten 40 million d’automobilistes beschuldigt 
Hidalgo ervan te profiteren van de coronacrisis om haar ‘ideologie’ op te dringen, 
en wijst erop dat de auto het veiligste vervoermiddel is in de strijd tegen Covid-19. 

Toch heeft Van Oosteren hoop dat het enthousiasme voor de fiets straks uitloopt 
op concrete maatregelen. „In januari was er al wel politieke steun voor ons project. 
Maar het bleef toch vooral bij beloften. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de 
regio 300 miljoen euro op tafel heeft gelegd. Dat is 60 procent van de financiering 
die nodig is.” 

Burgemeester Vastel tempert het enthousiasme van Van Oosteren: „Door de crisis 
zijn we nu een beetje aan het experimenteren. Het is zeker een geschikt moment. 
Maar ik moet ook rekening houden met de wensen van de automobilisten.” Van 
Oosteren blijft onverstoorbaar: „We kunnen niet terug naar het pré-coronatijdperk. 
Als Nederlander heb ik nooit goed beseft hoe goed wij het hebben met onze 
fietspaden. Ik zie mijn rol nu in het overdragen van de kennis die wij als 
Nederlanders hebben. Over de kruispunten bijvoorbeeld: hier zijn die een ramp voor 
de fietser.” 
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Op donderdag 11 juni organiseerde stichting Maas en Waal in Beweging een Uurtje pit 

met Bendefit: gratis sport- en beweegactiviteiten op gepaste afstand in de buitenlucht. 

Tijdens het uurtje pit met Bendefit was er de mogelijkheid om kennis te maken met 

nieuwe- en aangepaste sport- en beweegvormen in de buitenlucht! Op diverse locaties in 

de gemeente Druten waren er workshops: een workshop Me-Mover bij Train Buiten, een 

workshop Body-Mind-Fit op het waalstrandje en een workshop Fitness in de buitenlucht 

bij Fox Fitness. 

Op een laagdrempelige wijze is er door zo’n 30 deelnemers kennis gemaakt met de 

diverse beweegvormen. De deelnemers waren erg enthousiast, het was dan ook een zeer 

geslaagde middag!  

 

 

Uurtje pit met Bendefit wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Maas en Waal – 

Oost-Betuwe en georganiseerd door stichting Maas en Waal in Beweging i.s.m. studenten 

Sportkunde van HAN Nijmegen, inwoners en lokale sport- en beweegaanbieders. 

Stichting Maas en Waal in Beweging stimuleert, ondersteunt en verbindt initiatieven die 

bijdragen aan samen fijn en gezond leven, met een focus op voeding en beweging. Meer 

info? Kijk op www.bendefit.nu of mail naar 

info@bendefit.nu. 

http://www.bendefit.nu/
mailto:info@bendefit.nu
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Ga het niet ontkennen 

blikjes en flesjes in de berm 

het zal nooit ofte nimmer wennen. 

Ook mondkapjes horen er niet thuis, 

neem zoiets alsjeblieft mee naar huis. 

Het behoeft toch geen verdere uitleg, 

dit hoort niet naast de weg. 

#Doeslief, 

houd het dorp mee schoon alsjeblieft. 
  



21 

 



22 

 

  

 



23 

 

Rosa deel 4 

Melken met een Robot. 

In haar jeugdjaren heeft ze zelf nog met de hand gemolken. Als de koeien niet 

stil stonden moesten de benen bij elkaar gebonden worden zei ze. 

Op de boerderij bij de familie Uijttewaal hebben ze een melkrobot en die wilde 

ze wel eens zien. 

Bij gelegenheid sprak ik de familie. ,,die zeiden,, laat ze maar een keertje 

komen, dat vinden wij leuk. 

Op een mooie dag in September zijn we op pad gegaan. Ik vroeg haar, zullen 

we met de auto gaan of met de rolstoel. 

Dit laatste werd door haar verkozen. Ze zei, ik kan dan onderweg nog wat 

rondkijken.  

Onderweg zagen we al koeien en hebben nog even stil gestaan, om een foto te 

maken. 

Toen we dichter in de buurt kwamen, wees ze ons op het karrenspoor dat 

vroeger naar de boerderij liep. Dit is verleden tijd zei ze, nu heeft de Familie 

Uijttewaal een mooie verharde inrit. Toen we op het erf aankwamen werden 

we door Dhr Uijttewaal begroet en uitgenodigd voor een kopje koffie.  

Tijdens de koffie werden er eerst wat oude koeien uit de sloot gehaald. Zo wist 

ze nog te vertellen dat de moeder van Jan Herckenrath op deze plek had 

gewoond. 

De familie was zeer geïnteresseerd in de afkomst en het leven van mijn moeder. 

Ze verwonderden zich over haar leeftijd en in haar interesse voor de boerderij.  

Toen zijn we aan de Rondleiding begonnen. 

Mijn moeder vond het een prachtig gezicht die lange rij met koeien en dat ze 

niet vastgebonden zaten zoals vroeger, viel haar meteen op. Ze begon uit te 

leggen wat een hokkeling was. Tegenwoordig hebben ze daar een andere 

benaming voor, maar het zijn jonge meiden die nog naar de stier moeten. Ze 

stonden netjes gesorteerd van klein naar groot. Vooraan was ook een 

kraamkamer en die ruimte was voorzien van een dikke laag stro. 
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Het voer wat de koeien ruim voorgeschoteld kregen bestond uit kuilvoer 

gemengd met maïs e.d.  

Zelf herinnerde ze zich nog het voeren van hooi, wat met de gavel van de zolder 

afgehaald moest worden en het draaien van de bietensnijder. 

Toen gingen we naar de melkrobot. Er was wel een klein probleempje, er waren 

twee opstapjes en een smalle gang om daar te komen. De rolstoel had al wel 

vaker hindernissen moeten nemen en moeder was nergens bang voor. 

Ze is de eerste met een rolstoel zei Mevr. Uijttewaal en ook nog de oudste van 

het dorp, die de robot komt bekijken. Daar was ze best trots op. Eerst kwamen 

we in een hygiëne sluis waar de veearts van overall en laarzen verwisseld, als 

die op bezoek komt. 

Dat is om ziektes te voorkomen. Ook zijn er douches en een toilet aanwezig. 

Verderop is het kantoor waar alles geregistreerd wordt. 

Ze hebben regelmatig hulp van een stagiaire en van de bedrijfsverzorging, in dit 

geval een oud Horssenaar. Na de genoemde hindernissen, die we met verve 

genomen hadden, kwamen we in het gangetje naar de melkrobot. De koeien 

lagen nu wel heel dichtbij en sommige hadden hun poot half in het gangetje 

liggen. Mijn moeder zag het als een uitnodiging om een pootje te geven en daar 

was ze dan ook al mee bezig. Toen ik zei dat ze dat beter niet kon doen i.v.m. 

mogelijke besmetting begreep ze dat onmiddellijk. 

Bij de robot aangekomen moesten we nog even in een goede positie zien te 

komen, want ze wilde alles goed kunnen bekijken. 

Mevr. Uijttewaal gaf uitleg hoe het allemaal in zijn werk ging. Als de koe die 

gemolken wil worden in de ruimte van de robot is, gaat deze in werking. 

In een paar minuten is de koe gemolken. Vroeger deed je er een kwartier over. 

Het was mooi om te zien hoeveel melk de koe gaf en dat er in de ene speen 

meer melk zat als in de andere. Dat was haar vroeger nooit opgevallen. Toen 

de koe gemolken was ging het hek voor haar open. 

Ze had elf liter melk gegeven. Snel liep ze door naar het bakje met brokken. Er 

zijn ook koeien die denken slim te zijn en lopen de ruimte in waar ze gemolken 
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moeten worden. Als ze niet aan de beurt zijn gaat het hek weer open en de bak 

met brokken blijft gesloten. 

Dit alles gebeurt via een censor die elke koe om zijn nek heeft en in verbinding 

staat met de computer. 

Na de hindernissen op de terugweg genomen te hebben, heeft moeder samen 

met de familie Uijttewaal in het hoofdpad de dieren nog een keer bewonderd. 

De herinneringen van bijna een eeuw kwamen weer terug. Ze vertelde dat haar 

pleegvader Bertus Romme, als hij een koe of een kalf wilde kopen  tegen haar 

zei ,,keind kikte gij is of het ene goeien is.’’          

Daarna hebben we buiten en in een andere schuur nog even naar de jonge 

kalfjes gekeken en een paar foto,s genomen. 

 

                          

   

 

 

 

 

 

Na de familie bedankt te hebben, zijn we weer op pad gegaan. Onderweg heeft 

ze haar bewondering nog een keertje uitgesproken. 

Dat moeten toch wel knappe koppen zijn die zoiets bedenken. De afstand leek 

veel korter als op de heen weg .Ze had genoten van deze  mooie middag bij de 

familie Uijttewaal op de boerderij.        
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Vanaf heden  

vers gebakken 
pizza’s  

in diverse smaken 
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                   Aannemersbedrijf Litjens

                                                                        Haselcamp 17 
                             6631 BV Horssen

                                 0487-540036 / 06-49921834

● Nieuwbouw ● Onderhoud ● Renovatie ● Verbouw

● Tevens voor verkoop van hout en plaatmateriaal.
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Pannekoeksestraat 4 

6631 AC Horssen 

Tel: 0487-542607 

Mobiel: 06-51840583 

www.firmabasten-horssen.nl 

info@firmabasten-horssen.nl 
 

 

Plant nodig voor uw terras of tuin? 

Kom eens een kijkje nemen bij de Vlieren! 

 

Ook potterie, deco-artikelen, potgrond, 

kalk, bemesting etc. 

Kijk ook eens op onze website: 

www.devlieren.nl 

 

 Neersteindsestraat 10 * 6631 KD Horssen * tel.: 0487-541344 

Email: vlieren@devlieren.nl * www.devlieren.nl 
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U kunt uw mededelingen ook plaatsen op de website Horssen.NU.  
U kunt daarvoor dezelfde opmaak gebruiken als voor De Klep, maar wij 
kunnen alleen Word bestanden gebruiken. Een pdf-formaat kan niet 
worden geplaatst. 
 
Stuur uw bericht naar webredactie@Horssen.nu .  

_______________________________________________________ 

Wilt u contact  opnemen met de klepredactie: Wij zijn uitsluitend 

bereikbaar via het mailadres van de klep: MailKlep@planet.nl 

Op de maandagen in de weken dat de klep verschijnt zijn wij tussen 

18:00 en 20:00 uur aanwezig op het redactieadres Kerkpad 9b naast 

de pastorie van de Antonius Abt kerk. 

Ook uw stukje in De Klep? 
 

Wilt u ook iets plaatsen in De Klep, mail uw document dan naar 
mailklep@planet.nl. Om het onze redactie wat makkelijker te 
maken, verzoeken wij uw vriendelijk om bij het aanleveren van 
uw pagina rekening te houden met de volgende richtlijnen 
betreffende de opmaak: 
 

- Bestandstype: Word of PDF formaat 
- Pagina indeling: A4 staand 
- Minimale lettergrootte voor koppen: 18pt. 
- Minimale lettergrootte voor tekst: 16pt. 
- Geen kop- en/of voetteksten 

 
Let op: De Klep wordt samengesteld in A4 formaat. Bij het 
afdrukken wordt dit vervolgens verkleind naar A5. Voldoet uw 
document daarom niet aan bovengenoemde eigenschappen, 
dan kan de redactie helaas niet garanderen dat uw pagina of 
advertentie aan uw kwaliteitsverwachtingen tegemoet komt.  

mailto:Klep@planet.nl
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